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Koningsdag 

Filmpje - Sandy Tales - Hemelvaart. 

1. Inleiding. 

Voor mij is Hemelvaartsdag een beetje een vreemde feestdag. In de Angelsaksische landen is het 
helemaal geen feestdag. 

– Kerst: heb je 4 adventzondagen om je hierop voor te bereiden. 

Het is ook een speciaal feest, kerstavond. In onze cultuur ingebed. Een mooie gelegenheid om 
niet kerkelijke mensen op uit te nodigen. 

– Pasen: is ook zo’n belangrijk feest. 

Vastenmaand, witte donderdag, goede vrijdag, stille zaterdag en zondags de opstanding van 
Jezus. Ook in Jefta geven wij daar veel aandacht aan en is in onze cultuur ingebed. 

– Pinksteren: Voor ons Pinksterchristen is dit ook een heel belangrijk feest. 50 dagen na Pasen. 
De Heilige Geest die in ons komt wonen. Voor niet kerkelijken een beetje een vreemd 
gebeuren. 

Hemelvaart is dan een buitenbeentje, hier zijn geen speciale rituelen die ons helpen de dag 
handen en voeten te geven. 

Het voelt toch een beetje alsof de discipelen verlaten werden. De beloofde Heilige Geest is er 
immers nog niet. De zondag na Hemelvaartsdag heet niet voor niets in het kerkelijk jaar ‘wezen 
zondag’: het is een periode van verwachting, van geduld hebben.1 

● Hemelvaart is een feestdag van hoop, nu en voor de toekomst. 

– Jezus belooft de Heilige Geest. 

– Kroning van een Koning. 

– Afscheid nemen met een opdracht. 

– De belofte dat Jezus terugkomt. 

2. Belofte van de Heilige Geest. 

Met Hemelvaart belooft Jezus de komst van de Heilige Geest. Jezus had dit al eerder gezegd: 

“Luister, dit is de waarheid: het is alleen maar goed voor jullie dat ik wegga. Want anders kan 
jullie helper, de heilige Geest, niet komen. Ik zal hem naar jullie toe sturen als ik bij God ben.” 
 Johannes 16: 7 BGT. 

“Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.” Johannes 14: 18 NBV21 

U zult ons niet als wezen achterlaten? En nu gaat U weg! Ik denk dat de discipelen, grote ogen 
opzetten. 

Ze hebben met Jezus 3 jaar opgetrokken en van alles beleefd.  

Nu is het opeens echt. Jezus gaat weg, neemt afscheid en laat hen gevoelsmatig als wezen achter.  

Jezus zei: wacht in Jeruzalem op de Heilige Geest. Hoe lang moeten we wachten? Profetieën over 
de komst van Jezus hebben ook lang op zich laten wachten. 

Wij weten nu dat ze maar 10 dagen hebben moeten wachten. 

 
1

 Hemelvaart hoe vier je dat? Mirjam Hollebrandse Visie 9 mei 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Ac2dcUaqew8
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– Blijkbaar was het nodig om weg te gaan – een nieuwe fase in het verlossingsplan van de Vader. 
Jezus had vrijwillig afstand genomen van Zijn Goddelijkheid om mens te worden en nu gaat Hij 
weer terug naar de Vader. 

– Jezus was beperkt door tijd, plaats, lichaam – nu kan de Heilige Geest in ons allemaal wonen. 

● Zijn taak op aarde was vervuld: 

1. De Vader bekend maken. 

2. Hoe je als mens verbonden kunt leven met de drie-eenheid. 

3. Door Zijn kruisdood en opstanding is er herstel mogelijk, genezing zowel fysiek als 
emotioneel, bevrijding, vergeving en verzoening. 

“Onze zonden waren opgeschreven op een lange lijst. Die lijst was bedoeld om ons te 
veroordelen. Maar God heeft die lijst weggedaan. Hij heeft hem vernietigd toen Christus stierf 
aan het kruis. Aan het kruis heeft Christus alle machten overwonnen die over de wereld wilden 
heersen. Hij heeft aan iedereen laten zien dat die machten verslagen zijn.” 
 Kolossenzen 2: 14 – 15 BGT. 

3. Koningsdag, bevrijdingsfeest. 

Vóór de geboorte van Jezus had een hemelse boodschapper Maria opgezocht en verteld dat ze 
een zoon zou krijgen. 

“Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, 
zal Hem de troon van zijn vader David geven. 
Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen 
einde komen.’” Lukas 1: 32 – 33 NBV21. 

Met hemelvaart is het “het koningschap van Jezus” ingeluid. 

– Maar het is zo anders dan de verwachtingen van de vrienden van Jezus. 

– Niet een revolutie, bevrijding van de onderdrukking van het Romeins rijk. Die verwachting 
was reëel. Jezus werd met Palmzondag enthousiast binnengehaald als de bevrijder van het 
volk. 

– Een Koningschap zonder einde. 

– Het Koninkrijk van God. 

● Hemelvaart is een Koningsdag, een bevrijdingsfeest. 

– Palmzondag nu helemaal opnieuw bij de aankomst van Jezus in de hemel.  

– Het is het feest van de glorieuze intocht van de Koning die de overwinning heeft behaald. 

“Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van 
de dood en van het dodenrijk.” Openbaring 1: 18 NBV21. 

● Koninkrijk van God. 

Dit Koninkrijk van God is van een andere orde en heeft de volgende eigenschappen: 

– Leven gevend, geen oordeel. 

– Dienstbaarheid. 

– Nederigheid. 

– Geliefd, aanvaard en vergeven. 

– Barmhartig, genadig. 

– Bevrijdend, vrijheid geeft zuurstof. 
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● Het Koninkrijk van God kan je samenvatten in 2 zinnen: 

1. God heeft ons als mensheid onvoorwaardelijk lief. Want alzo lief had God – Vader, Zoon en 
Heilige Geest – ons, dat... 

2. God liefhebben (hart, ziel en verstand), jezelf liefhebben en van anderen houden. 

4. Afscheid met een opdracht. 

“… Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in 
Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.” 
 Handelingen 1: 8 BGT. 

● Opdracht om over Jezus te vertellen. 

Wij noemen het ook wel de “grote opdracht”. 

Vertellen over het Koninkrijk van God in plaats van het gebukt gaan onder het rijk van de 
duisternis/kwaad. 

● Wat zijn de kenmerken van het Koninkrijk van God? 

“Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik 
van jullie gehouden heb. Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” 
 Johannes 13: 35 BGT. 

Vroeger konden mensen bereikt worden door theologie, bewijsvoering dat Jezus heeft bestaan, 
over het kruis en de opstanding, enz. … 

De huidige generatie heeft nood aan “het ervaren” en “het voelen” van de liefde van God. 

God vraagt van ons om namens Hem, handen en voeten te geven aan Zijn liefde. 

● Liefde overwint. 

Liefde voor elkaar is het bewijs/vrucht dat we leerlingen zijn van Jezus. 

Liefde is het antwoord voor jou, je buren, vrienden, collega’s, medestudenten … 

5. Jezus komt terug! 

“Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem 
mee, zodat ze hem niet meer konden zien. 
Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze 
hadden witte kleren aan. 
Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de 
hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken.’” Handelingen 1: 11 BGT. 

● Wanneer? Als een dief in de nacht. 

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en 
de Zoon niet, alleen de Vader weet het.”  Matteüs 24: 36 NBV21. 

● Hoe? Op dezelfde wijze als Zijn hemelvaart. 

“Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ...  
Ja, amen. ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die 
komt, de Almachtige.’” Openbaring 1: 7 – 8 NBV. 

Soon and very soon we are going to see the King. 

– No more crying there, 

– No more dying there, 

– No more pain there, 

Hallelujah! We are going to see the King! 
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6. Hemelvaart. 

Wat betekent dit voor mij? 

● Belofte van de Heilige Geest. 

– Het is goed dat Jezus de aarde fysiek verlaat, zodat de Heilige Geest kan komen en ons leven 
kracht geeft en de vrucht van de Heilige Geest in ons mag groeien. 

– Het leidt een nieuwe periode in waar de Geest in ons woont. 

– Ook al heb je het gevoel dat Jezus jou heeft verlaten, belooft Hij dat Hij met je is alle dagen 
van jouw leven. 

– Ik ben met je! 

● Koningsdag. 

Met hemelvaart is het “het koningschap van Jezus” ingeluid en is Hij onthaald als “Koning der 
Koningen” in de hemel. 

– Een Koninkrijk van “ons”. 

– Een Koninkrijk waar liefde overwint. 

– Want God – de drie-eenheid - is liefde. 

● Afscheid met een opdracht. 

God vraagt van ons om namens Hem, handen en voeten te geven aan Zijn liefde. 

● Jezus komt terug! 

Ik ben de alfa – het begin. 

Ik ben de omega – het eind. 

Ik ben die komt! Halleluja! 


